
                                                                                  
   

                                                                                

Met  stil  verdriet,  maar  dankbaar  om  zoveel  mooie  momenten,  
nemen  wij  afscheid  van

Marie  Caverneels

Weduwe  van  George  Andries

Geboren  te  Mechelen  op  22  november  1932  
en  overleden  in  A.Z  Sint-Maarten  te  Mechelen  op  2  juli  2023,  

gesterkt  door  de  Ziekenzalving..

Lid  van  OKRA  Vosberg.

De  afscheidsplechtigheid  waartoe  u  vriendelijk  wordt  uitgenodigd  
heeft  plaats  op  ZATERDAG  8  JULI  2023  om  10.00  uur

in  de  parochiekerk  van  Sint-Pieter,  Kerkstraat  te  Rumst,  
gevolgd  door  de  bijzetting  in  de  familiekelder  op  de  begraafplaats  van  Mechelen.

Samenkomst  met  gelegenheid  tot  groeten  in  de  kerk  vanaf  9.40  uur.  

U  kan  Marie  een  laatste  groet  brengen  van  maandag  t.e.m.  vrijdag  
tussen  14  uur  en  19  uur  na  afspraak  03 / 888 20 33,  Kerkstraat  20  te  Rumst.

Rouwadres:  
Familie  Andries 

p/a  Kerkstraat  42  -  2840  Rumst.

Dit  melden  u:

Jean-Paul  en  Tinneke  Andries - Van  den  Broeck,
Lisbeth  en  Willy  Andries - Christens,
François  en  Linda  Andries - De  Paep,
Luc Andries,                                                                                                     haar  kinderen,

Steven  en  Caroline,
Joeri  en  zoon  Finn,
Denis  en  Marie  en  kinderen  Cyriel,  Corneel,  Charles  en  Lisette,
Jelle  en  Kim,                                                           haar  kleinkinderen  en  achterkleinkinderen,

Haar  neven  en  nichten,

De  families  Andries,  Caverneels  en  Jacobs.
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(†)  

Met  dank  aan  huisdokter  De  Ridder  en  aan  alle  medewerkers  van  assistentiewoningen  
Rupelhof  II  te  Rumst,  van  WZC  Battenbroek  te  Walem  en  van  zorgeenheid  Het  Anker  
te  Mechelen  voor  de  goede  zorgen.

Zoals  een  bloem  haar  kelk  sluit  
na  het  laatste  zonnelicht  

zo  ben  je  van  ons  heengegaan  
zo  zacht,  zo  stil,  zo  vederlicht
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